
1 
Rhoon, Matteüs 27-30, 15 februari 2026, prekenserie relaties, 10.00 uur 

Gelezen zijn: Deuteronomium 30:15-20 en Matteüs 5:17-30 
 
Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 
 
De Bijbel is echt een heel dik boek, eigenlijk is het een verzameling van 66 boeken, 
sommige dik, andere dun. 
Daar staat heel veel in, maar ook heel veel niet. 
Er komen heel veel mensen in voor, 
Eva en Adam, Sara en Abraham, Rebecca en Isaak, Esau en Jacob, 
Rachel en Lea, Dina en de twaalf zonen van Jacob, Jozef en zijn zonen. 
En nu hebben we alleen nog maar het eerste boek besproken. 
Er gaan dan ook heel wat verhalen rond over Bijbelse personen,  
die niet in de Bijbel staan, over de kindertijd van Jezus, 
over Paulus en Petrus, het martelaarschap en de dood van Jesaja. 
Zo is er ook een verhaal over Mozes. 
 
Mozes is al dagenlang verdwenen in de wolken op de berg Sinaï 
en de oudsten beginnen nerveus te worden. 
Eindelijk komt Mozes te verschijn, hij heeft twee enorme stukken steen in zijn handen, 
en het lijkt of er iets op geschreven staat. 
De oudsten worden nog wat zenuwachtiger, dat is te begrijpen,  
met wat er allemaal gebeurd is, het gouden kalf enzo. 
Mozes komt dichterbij en hij zegt: 
“Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws” 
“Ja Mozes, vertel het ons gauw” 
Het goede nieuws is dat ik de Heer over heb kunnen halen 
om het aantal geboden tot tien te beperken. 
Het slechte nieuws is, dat het verbod op overspel er nog steeds in staat” 
 
Ik heb ook goed en slecht nieuws, 
Het goede nieuws is: het is nog steeds één van de tien geboden, 
het slechte nieuws is, dat velen zich er niets van aantrekken. 
 
Al een aantal jaren komt het hele gebeuren rond Epstein steeds weer in het nieuws, 
de laatste maanden weer helemaal nu steeds meer namen bekend worden, 
die betrokken waren bij wat daar gebeurde. 
Het is misselijkmakend wat je soms leest, 
en het gaat veelal over getrouwde mannen,  
die zich vergrijpen aan jonge vrouwen, meisjes soms nog.  
Het is naast een heleboel andere dingen, overspel in het kwadraat. 
Maar dat gaat over hooggeplaatste, rijke of beroemde mensen, 
dus het blijft nog ver van ons bed. 
Maar wie ’s avonds naar de radio luistert, 
kan ook de volgende commercial langs horen komen. 
Een vrouw die met zwoele stem zegt: “Gelukkig getrouwd? Ik ook.” 
Het gaat over een datingsite waar je een avontuurtje kunt hebben naast je huwelijk. 
Alsof dat volkomen onschuldig is en eventueel ook je relatieproblemen oplost. 
Ik hoop van harte dat er hier niemand zit, die zich daar ingeschreven heeft 
en als dat wel zo is, dat je dan een andere oplossing voor je relatieproblemen zoekt, 
samen met je partner, want anders worden de problemen alleen maar nog groter. 
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Maar wat is overspel eigenlijk? 
Ik zie sommigen al denken, dat is toch duidelijk. 
Maar daar kan toch wel verschillend over gedacht worden. 
Ik las van de week bijvoorbeeld het standpunt dat seks voor het huwelijk ook overspel is, 
met name als je niet met diegene trouwt, 
want dan is het overspel ten opzichte van je latere man of vrouw. 
Ik vermoed dat velen van ons dat wel erg ver vinden gaan. 
Als je het over overspel hebt, heb je het over seks. 
Heel lang werd dat vooral gezien als iets dat strikt binnen het huwelijk hoort, 
maar wij kijken er allang niet meer van op, 
als ook christelijke jongeren eerst samen gaan wonen voor het huwelijk. 
Maar ik denk dat de meesten van ons wel vinden, 
dat seks thuis hoort in een vaste relatie. 
 
Overigens kwam ik nog wel een interessant verhaal tegen in de serie “Verborgen Verleden”  
waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun wortels. 
In één van de afleveringen kwamen een stel voor  
dat ergens halverwege de 16e of 17e eeuw ging trouwen en al vier kinderen had. 
Misschien is samenwonen dan toch niet zo nieuw. 
Binnen onze kerk, en dan bedoel ik niet alleen in Rhoon, maar ook landelijk. 
wordt overspel gezien als het hebben van een seksuele relatie, 
naast een vaste relatie die je al hebt of met iemand die al een vaste relatie heeft. 
 
Maar terug naar een Bijbelse berg, niet de berg Sinaï, waar Mozes vanaf kwam, 
maar de berg waar Jezus zijn leerlingen om zich heen heeft verzameld 
en hen leert hoe je het goede leven in Gods ogen leeft. 
Onze Schriftlezing van vanmorgen begint ermee, 
dat Jezus de doorgaande waarde van de Oud Testamentische Wet bevestigd. 
Maar zegt Hij alleen de wet maakt mensen niet rechtvaardig. 
Rechtvaardigheid gaat dieper dan het houden van regels. 
Jezus zegt over het zevende gebod: 
“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: pleeg geen overspel.” 
Als we het goed met onszelf getroffen hebben dan denken we: 
Gelukkig ik heb nooit een affaire gehad. 
 
Maar stel je nu eens voor dat je hele leven zichtbaar wordt op het scherm daar. 
Elke gedachte, elk gevoel, elke handeling, elke fantasie….. 
Dank God dat niet iedereen dat kan zien. 
maar we lezen ook in de Bijbel: 
“God ziet iedereen. Niets en niemand blijft voor hem verborgen.  
Vergeet dat niet, want hij zal over ons rechtspreken.” 
Misschien denkt iemand nu wel “ai” 
Want Jezus is radicaler dan de Oud Testamentische Wet, Hij zegt zelfs: 
“Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, 
heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd” 
In de context van die tijd, zegt Jezus dit alleen tegen heteroseksuele mannen, 
maar in onze tijd kunnen we dat ook doortrekken naar iedereen, 
die niet in de categorie heteroseksuele man valt. 
Jezus kan dit toch niet menen. 
Is dat al overspel als je naar iemand met begeerte kijkt of aan die persoon denkt? 
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Als je met iemand zou willen zoenen of meer, maar het niet doet. 
Overtreedt dan niet iedereen wel een keer de wet? 
En wat dan als het geen echt persoon is, 
maar een gefotoshopped plaatje of een personage uit een roman? 
Als we zelfingenomen willen zijn, is seksualiteit een probleemgebied.  
Sommige mensen mijden God om die reden; ze willen zich niet schuldig voelen. 
Maar God wil helemaal niet dat we ons schuldig voelen. 
Als we onze zonden belijden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, 
ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. 
Nu ja dan valt het allemaal nog wel mee, toch? 
 
Maar dan zegt Jezus: 
Stel dat je rechteroog iets slechts ziet. Iets dat jou weghaalt bij God.  
Ruk je oog dan uit en gooi het weg. Je verliest dan een deel van je lichaam.  
Maar anders kom je met je hele lichaam in de hel terecht. 
Stel dat je rechterhand iets slechts doet. Iets dat jou weghaalt bij God.  
Hak je hand dan af en gooi hem weg. Je verliest dan een deel van je lichaam.  
Maar anders kom je met je hele lichaam in de hel. 
Hier moet een waarschuwing bij: don’t do this at home! 
Het is een overdrijving om een punt te maken, 
bovendien als je je rechterhand of -oog wegggooit, heb je nog steeds een linker. 
maar het stelt wel aan ieder van ons de vraag: 
Hoe ver willen wij gaan, om de zonde te overwinnen? 
Jezus ging naar het kruis voor onze zonde! 
Wat zijn wij bereid te doen of na te laten? 
Die vraag mag ieder voor zich beantwoorden. 
Het is duidelijk de Bijbel ziet overspel als zonde, maar waarom? 
 
Laten we kijken wat Paulus schrijft: 
Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder  
en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. 
In deze woorden schuilt een groot geheim – ik betrek ze op Christus en de kerk. 
Paulus ziet de eenheid van twee mensen in een relatie, 
het geschenk van hun lichamen aan elkaar in seksuele activiteit, 
als een afspiegeling van de band tussen Christus en de kerk. 
Het is een afspiegeling van Gods liefde voor Zijn mensen. 
Aan de ene kant van de medaille staat overspel, aan de andere kant “trouw zijn”. 
In het Oude Testament wordt het verbond tussen de HEER en Israël 
beschreven als een huwelijk. 
Het doet de HEER pijn als Israël zich inlaat met andere goden,  
met andere woorden ontrouw is. 
Als de HEER op deze manier het verbond uitlegt, 
wat laten we dan zien met betrekking tot Gods trouw, als wij elkaar niet trouw zijn? 
Als wij in onze relaties beginnen met God, God gehoorzamen 
en naar God verwijzen, dan geeft dat de sterkste verbinding tussen mensen. 
En ja, ik weet ook dat dit een ideaalplaatje is, 
dat het niet altijd zo werkt en mensen toch uit elkaar gaan. 
Maar mag ik daar dan even over zeggen, 
dat mensen zelden gemakkelijk uit elkaar gaan, 
maar dat dat gepaard gaat met heel veel pijn en verdriet. 
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Een gevoel van mislukken, omdat het niet gelukt is, 
om op een goede manier een afspiegeling te zijn van de band tussen Christus en de kerk. 
 
Hoe beïnvloedt ons begrip van God, die ons zowel de gave van seksualiteit gaf, 
als het gebod om er geen misbruik van te maken gaf,  
ons begrip van de menselijke seksuele natuur en relaties?  
Ik geloof dat het sleutelwoord integriteit is. 
Een integer persoon houdt zich aan zijn of haar woord.  
Woorden en daden komen overeen met elkaar. 
Een integer persoon is iemand die van binnen en van buiten dezelfde is,  
iemand die beloftes nakomt en op wie je kunt rekenen.  
We zien dat in het Oude Testament, in de beschrijving van God.  
Wat God zegt, IS. En God is de ultieme personificatie van integriteit. 
 
Net zoals iemand zijn integriteit verliest wanneer woorden niet overeenkomen met daden,  
zo verliest iemand ook zijn integriteit  
wanneer lichaam en ziel onafhankelijk van elkaar handelen.  
Wat ik hiermee bedoel, is dat wat het lichaam doet 
de toestand van de ziel MOET weerspiegelen om heelheid mogelijk te maken.  
Wanneer het lichaam zich bezighoudt met de meest intieme activiteiten  
zonder dat de ziel er op dezelfde manier bij betrokken is,  
wordt de eerste stap gezet naar de desintegratie van de persoonlijkheid, dan val je uit elkaar. 
 
Wanneer we dingen in vakjes opdelen,  
wanneer we ontkennen dat ons gedrag op één gebied van ons leven  
invloed heeft op een ander gebied, tonen we een gebrek aan integriteit.  
Wanneer we seksualiteit loskoppelen van de context binnen een vaste relatie,  
tonen we een gebrek aan integriteit.  
Wanneer we doen alsof onze gedachten losstaan van ons gedrag en onze relaties, 
tonen we een gebrek aan integriteit.  
Wanneer we onszelf of anderen alleen beoordelen op basis van ons of hun lichaam,  
ontkennen en beschadigen we zowel onze eigen integriteit als die van de ander.  
De Schrift leert ons dat het aangaan van een seksuele relatie  
het aangaan van een verbintenis inhoudt.  
Paulus leert dat als je met een prostituee slaapt, jullie twee "één vlees" worden.  
Spreuken leert ons dat losse seksuele contacten leiden tot de ondergang van de ziel,  
omdat het een bewuste scheiding is van lichaam en ziel.  
Wanneer je personen alleen beschouwt vanuit hun seksuele potentieel,  
probeer je hun lichaam van hun ziel te scheiden. 
 
Liefdesrelaties, draaien om heelheid:  
een compleet zelf, dat een compleet woord spreekt, voor een compleet leven.  
Trouw binnen een relatie, begint van binnenuit, vanuit je eigen integriteit,  
vanuit je eigen vermogen om met één stem te spreken in al je facetten.  
Trouw wordt gedaan in woord en daad, in lichaam en ziel.  
Weerspiegelt iets van de heelheid en onveranderlijkheid van God. 
Weerspiegelt iets van Gods trouw aan ons. 
Daarom het verbod op overspel, dat in feite een gebod tot trouw is. 
 
Amen 


