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Gelezen werden: Jesaja 54:1-5; Matteüs 19:1-12; 1 Korinthe 7:7-8 en 25-39  
 
Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 
 
Soms lees je aan het begin van een artikel of een boek, 
waar hij staat kan ook zij gelezen worden,  
om niet de hele tijd hij/zij te hoeven schrijven of lezen. 
Zo is het in het vervolg ook met trouwen, daar kan ook samen wonen,  
of het hebben van een langdurige liefdesrelatie gelezen worden. 
Een greep uit de TV programma’s van de laatste jaren, 
die vaak zeer goed bekeken zijn: 
Boer zoekt vrouw, ik kijk het zelf niet maar ik begrijp dat de boer soms ook een man zoekt,  
of dat er een boerin is die een man of vrouw zoekt. 
Dan verder nog; Bed&Breakfast vol liefde, Winter vol liefde, Married at first sight,  
First dates, the Bachelor en de the Bachelorette, 
en dan heb ik ze misschien nog niet eens allemaal genoemd. 
Er zijn single coaches, voor iemand denkt dat die je helpen je leven als single in te vullen, 
het volgende van een dergelijke website: 
Je bent single en eigenlijk ontbreekt er nog maar één ding in je leven:  
een fijne liefdevolle relatie die je gelukkiger maakt.  
Want je hebt je leven al goed op orde, maar in de liefde blijft het succes steeds uit. 
Waarom lukt alles in je leven, maar die fijne duurzame relatie nu net niet? 
Wij kunnen je helpen die duurzame relatie te vinden. 
 
En dan nog de dingen die singles te horen kunnen krijgen: 
1. Je bent te kieskeurig, je moet je eisen bijstellen. 
2. Je bent alleen geïnteresseerd in mannen/vrouwen boven je niveau, 
je moet realistischer zijn over wie je bent  
en welk soort man/vrouw in jou geïnteresseerd kan zijn. 
3. Je hebt niet genoeg zelfvertrouwen,  
als je van jezelf houdt zullen vrouwen/mannen ook van jou houden. 
4. Speciaal voor de dames: mannen worden geïntimideerd door jou, 
Hoe meer je bereikt, hoe minder mannen met je willen daten. 
5. Misschien bid je niet genoeg om een partner 
En er zijn er vast nog meer. 
Dan nog die Christelijke partijen die het gezin “De hoeksteen van de samenleving noemen”. 
Single-zijn wordt vaak niet serieus genomen 
en je moet er zo snel mogelijk vanaf zien te komen. 
 
Achter deze voorbeelden, en er zijn er vast meer te noemen, zitten verkeerde aannames. 
De eerste is dat getrouwde mensen heiliger zijn en meer gezegend zijn door God. 
Overigens zijn er in de kerkgeschiedenis ook tijden geweest dat het andersom lag, 
dat singles als heiliger gezien werden dan zij die getrouwd waren. 
De tweede dat alle singles willen trouwen en eigenlijk ook zouden moeten trouwen. 
en de laatste die ik nu noem dat er iets mis is met het single zijn. 
Een voorbeeld daarvan uit de film Bridget Jones: 
Bridget is single en komt terecht op een etentje met allemaal stellen 
en het enige waar ze haar naar vragen is wanneer ze nu toch eens trouwt. 
De hele film gaat vervolgens over haar zoektocht naar de perfecte man. 
Deze gedachten zijn natuurlijk niet iets van de laatste tijd. 
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Jezus leefde in een tijd waar er nog veel extremer werd gedacht over relaties.  
Je was alleen single als het echt niet anders kon.  
Ongetrouwd blijven was zeker niet iets waar je voor koos.  
Het was iets waar men zich voor schaamde, want zo hoorde het niet, 
en vrouwen hadden een man nodig voor inkomen en bescherming. 
Op een dag komen een aantal Farizeeërs naar Jezus toe met een vraag over het huwelijk.  
Met deze strikvraag willen ze Jezus de val inlokken.  
Ze proberen Hem iets laten zeggen wat niet overeenkomt met wat de wet voorschrijft,  
Jezus loopt niet in de val, maar Hij gaat wel in op hun vraag.  
Hij zet de Farizeeërs op hun plek en ze kunnen niet anders dan afdruipen.  
Vervolgens komen Jezus’ leerlingen bij Hem.  
De vraag rondom het huwelijk en echtscheiding zit hen toch nog dwars. 
Ze hebben Jezus’ boodschap gehoord en schrikken er van: 
“Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is,  
kun je maar beter niet trouwen.” 
Het antwoord van Jezus’ hierop is totaal anders dan verwacht in de cultuur van die tijd. 
Een antwoord dat past, is zoiets als: 
“Nee, dan hebben jullie het verkeerd begrepen,  
natuurlijk blijf het een opdracht om te trouwen”. 
Maar wat zegt Jezus? 
“Inderdaad, soms is het beter om niet te trouwen” 
 
Hij zegt het iets anders natuurlijk: 
“Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is. 
Er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren zijn,  
andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn,  
en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben  
met het oog op het koninkrijk van de hemel.  
Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!” 
Wat ik heel opvallend vind, is dat Jezus zijn antwoord begint en eindigt met begrijpen. 
Niet iedereen zal begrijpen, wat Hij hier zegt, 
het moet je gegeven zijn om dit te begrijpen. 
Laten wij dan een poging doen om het te begrijpen  
en hopen dat de Heilige Geest het ons geeft om dit te begrijpen. 
 
Jezus noemt drie groepen singles: 
De eerste zijn zij die zo geboren zijn dat zij niet in staat zijn om seks te hebben,  
of duidelijk onvruchtbaar zijn. 
Het gaat hier om mensen die geboren zijn met bepaalde fysieke kenmerken. 
De tweede groep bestaat uit singles die door mensen onvruchtbaar zijn gemaakt. 
Het kan hier gaan om mannen die gecastreerd zijn. 
Maar hieronder vallen ook andere soms door mensen veroorzaakte omstandigheden. 
het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een partner,  
waardoor weduwen, weduwnaren en gescheiden mensen achterblijven.  
Het kan ook gaan om hen die getroffen worden  
door wat in een cultuur als aantrekkelijk geldt, 
waardoor sommigen buiten de boot vallen. 
Of door maatregelen als de Chinese bevolkingscontrole,. 
Of een oorlog waarin vaak meer mannen sneuvelen dan vrouwen. 
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De meest interessante groep, is de groep die Jezus als laatste noemt. 
Dat zijn de singles die ervoor kiezen om single te blijven, 
om zo Jezus te kunnen dienen zonder de afleiding van een partner en kinderen. 
We denken hierbij misschien als eerst aan monniken, monialen (of nonnen) en RK priesters, 
Maar ook buiten die groepen, komen zij voor. 
Mensen kunnen ervoor kiezen om gedurende een bepaalde periode single te blijven, 
om zich aan de dienst aan God te kunnen wijden, 
of zij kunnen ervoor kiezen om dit een leven lang te doen. 
Als je zonder partner door het leven gaat en geen thuiswonende kinderen hebt, 
dan ben je meestal meer beschikbaar voor je omgeving en voor de HEER. 
 
Dus wie zijn de singles? 
Een gevarieerde groep mensen die geen liefdesrelatie hebben, 
Maar op een bepaald moment in de toekomst kunnen zij die wel krijgen, 
of ze hebben die in het verleden gehad. 
Anderen zullen nooit een liefdesrelatie hebben. 
Sommigen zijn single vanwege de eigen keuze die ze maken, 
anderen zijn single door de omstandigheden. 
Maar zij zijn geen van allen minderwaardig ten opzichte van hen die wel een relatie hebben, 
en ook is het niet zo dat God minder van hen houdt. 
 
Als je als single meer beschikbaar bent voor de HEER, 
het ook gemakkelijker kan zijn om dicht bij Jezus te leven, waarom zou je dan trouwen? 

●​ Sommige vrouwen praten al over hun huwelijksdag  
●​ vanaf de tijd dat ze nog kleine meisjes waren. 
●​ Vaders spreken met hun zoons over zo opgroeien, dat ze goede vaders worden. 
●​ Dating sites en programma’s beloven om singles te verbinden aan hun soulmate. 
●​ Kerken leggen de nadruk op godvruchtige huwelijken en sterke gezinnen.  
●​ Er zijn culturen waarin het huwelijk gelijkgesteld wordt aan volwassenheid.  
●​ Het Oude Testament beschrijft Gods zegen in de vorm van huwelijk en kinderen. 

Ofwel gezelschap, financiële zekerheid, familie en culturele of religieuze druk  
zijn redenen waarom mensen trouwen. 
Ook het aangaan van godvruchtige huwelijken en het stichten van gezinnen  
zijn essentieel voor de vervulling van Gods plan in het Oude Testament  
Het Oude Testament ontvouwt Gods plan voor de mensheid,  
van de schepping tot de voortplanting en de vorming van een volk, Israël, 
waarin Jezus Christus geboren wordt. 
 
Waarom kiezen voor het single-zijn? 
Hoewel onze cultuur een sterke nadruk lijkt te leggen op het hebben van een partner, 
zijn er ook tegengeluiden: 
Als een stel trouwt, dan neemt hun geluk meetbaar toe, maar dat blijft niet zo. 
Na verloop van tijd komt hun geluk weer terug op het niveau van voor het huwelijk. 
In alle sociale klassen, zien vrouwen steeds minder dan in het verleden, 
het huwelijk als een economisch voordeel. 
Met andere woorden in de Westerse cultuur 
zijn er geen duidelijke en blijvende relationele, emotionele 
of financiële voordelen om te trouwen of te gaan samenwonen. 
Het single-zijn is een even goede optie als het huwelijk geworden. 
Maar wat zegt de Bijbel daarover? 
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We hebben al gehoord dat in het OT huwelijk en kinderen als zegen van God gelden. 
Maar met de komst van Jezus is er iets veranderd. 
Hij zegt niet: ““Nee, dan hebben jullie het verkeerd begrepen,  
natuurlijk blijf het een opdracht om te trouwen”. 
Maar Hij zegt: “Inderdaad, soms is het beter om niet te trouwen”. 
En Paulus schrijft: “Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, ongetrouwd,  
maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die. 
Tegen de weduwen en weduwnaars zeg ik  
dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. 
Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen,  
want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.” 
Het huwelijk is geen vloek en single-zijn is geen vloek, 
beiden kunnen een gave van God zijn. 
 
Paulus kiest er vrijwillig voor om single te blijven,  
zodat hij zijn leven volledig kan wijden aan de opbouw van het Koninkrijk van God. 
Jezus Zelf kiest hiervoor net als Johannes de Doper  
Hun leven staat in het teken van Gods koninkrijk en alles draagt daaraan bij.  
Als single hoef je alleen voor jezelf te zorgen 
en kun je al aandacht en energie richten op het opbouwen van Gods koninkrijk. 
Paulus noemt dat een gave. 
Hij is blij dat hij die gave heeft gekregen en wenst ook anderen die gave toe. 
Het is iets wat door God wordt gegeven om te doen. 
Sommige alleenstaanden willen per se trouwen.  
Maar als je je volledig kunt toeleggen op Jezus Christus,  
is dat een goede en Bijbelse reden om voor het single leven te kiezen. 
En dat is een rijk en gezegend leven. 
 
Maar er is nog iets, daarvoor kijken we naar nog een gesprek. 
Een andere keer zijn het de sadduceeën die naar Jezus toekomen met een valstrikvraag. 
We lezen dit in het evangelie geschreven door Marcus (12:18-27). 
De sadduceeën geloven niet in de opstanding uit de dood, in tegenstelling tot de farizeeën. 
Ze komen met het denkbeeldige verhaal van een vrouw, 
die achtereenvolgens met zeven broers trouwt,  
omdat zij allen sterven voor er kinderen worden geboren. 
Ik denk dat ze zich al zaten te verkneukelen 
als ze de vraag aan Jezus stellen:  
“Van welke broer is zij de vrouw bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood?  
Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.” 
Ze zullen gedacht hebben dat Jezus Zich hier niet uit kan redden. 
maar dan het verrassende antwoord van Jezus: 
Wanneer de mensen uit de dood opstaan,  
trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt,  
maar zijn ze als engelen in de hemel.” 
Het huwelijk bestaat niet meer als het Koninkrijk van God op de aarde is gevestigd 
en wij opstaan uit de dood. 
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Daarmee zijn bijvoorbeeld kloostergemeenschappen een voorafspiegeling van die tijd, 
ook daar gaat het om in het klooster. 
Het is naast de volledig toewijding van je leven aan God, 
ook de uitbeelding van de tijd die nog komen gaat. 
Maar dat geldt niet alleen voor de kloosters, 
dat geldt voor iedereen die als single door het leven gaat. 
In dat leven zonder menselijke partner wordt al iets zichtbaar 
van het komende Koninkrijk van de Hemel. 
Wij gaan zo zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God, 
dat zoeken gaat vaak gemakkelijker als je single bent 
maar je zoekt dan niet alleen, je mag ook al iets uitbeelden van dat Koninkrijk, 
iets uitbeelden van de toekomst van onze Heer, Jezus Christus. 
 
Amen 
 
 
 
 
 


