
Wat betekent het christelijk geloof voor jouw relatie? 
elkaar bemoedigen en helpen  -  lief en leed delen  -  je veilig voelen  -  mildheid  –  hoop​

 basis (11) - God is erbij -  respect  (5) -  belofte  -  vertrouwen  (6) -  

diepgang  -   Geloof, hoop, liefde (3) -  begrip  -  verbinding  -  driehoek  -  samen één  -  

fundament  (4) - God in het centrum  -   houvast  -  vergeving (5) - 
naastenliefde  -  geduld  -  mildheid  –  erover praten  -   liefde ondanks alles  -  elkaar 

bemoedigen en helpen  -  trouw  (5) -  Gods liefde als bron  -  zelfde normen 
en waarden (4)  -  zelfde grond om op te staan  -  richting  -  richtlijn  -  een veilige 
haven  -  loyaliteit  -  eerlijk   

 

In het christelijk geloof willen we elkaar liefhebben en dienen. Dat wil ik ook in mijn relatie 
laten zien. Daarnaast geeft het geloof ons een sterke band.  

Biddend om liefde en verdraagzaamheid; ik geloof dat liefde van God komt en deze 
door Hem is gegeven; daar zuinig op zijn. Metafoor: een vliegtuig met twee vleugels: 
liefde en trouw. Soms vlieg je een tijdje op trouw om de liefde weer te vinden 

In zijn liefde samen leven, en je relatie in zijn handen leggen. De wetenschap dat Hij er voor 
ons is, in vreugde en verdriet. 

Het is een steun in de rug, een basis. Gods liefde is er voor ons en wij proberen in die 
liefde samen lief te hebben.  

Het geeft me rust om te weten, dat ook als het soms wat minder gaat, dat God er altijd voor 
ons is.  

Dat ik dankbaar ben voor mijn man en de liefde die wij hebben. Tijdens het bidden sta 
ik erbij stil en bedank ik God dat ik hem gevonden heb en voor de liefde die ik voel.  

Een relatie samen met God. Zowel in goede als in slechte dagen. Dat God met je meereist in 
het leven. Dat je samen kunt vertrouwen in de toekomst.  

Zorg voor elkaar. Wat heeft de ander nodig? Jezus is leidend. Samen kun je je liefde 
vanuit het geloof vergroten. Er zijn voor anderen, dezelfde waarden en normen.  

Een basis van trouw, liefhebben en blijvende terugkeer. En vergeving als uitgangspunt. 

Vanuit je geloof behandel je je relatie(s) heel eerlijk en oprecht. 

a): God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf; b) achter Jezus het kruis dragen; c) Hij 
is mijn hulp en sterkte.   

Samen hetzelfde pad bewandelen. Als twee individuen die door het geloof 
samenkomen 

Respect en vooral de bijbelse scheppingsorde; God heeft man en vrouw geschapen om de 
wereld te bevolken; Het geloof is iets dat je samen moet beleven.  



Leven met Jezus als voorbeeld. Samen naar de kerk gaan en actief zijn in de 
gemeente. Dezelfde basis hebben.  

Geloof dat alles goed zal komen; Hoop dat wereldleiders naar vrede zal streven; liefde om 
deze 3 woorden toe te passen in het leven.  

Goed dat we samen geloven! Belangrijk fundament. We komen allebei uit een 
gemengd gezin, dat ging heel goed. Dus ook zonder beiden te geloven kan het heel 
goed gaan… maar dat is denk ik niet standaard 

Drievoudig snoer samengebracht door God, vanuit eenheid met elkaar en in verbinding met 
God, elkaar en anderen liefhebben en dienen   

Dat is waar de liefde en de relatie is ontstaan. En daar gaan we verder mee, met ons 
geloof. Zeer waardevol.  

Basis van een goede relatie; iets waar je op terug kan vallen; iets wat je graag meegeeft aan 
je kinderen 

Een bron waar ik alles vanuit wil laten ontstaan en groeien 

Wederzijds respect; handelen met in ons hart de gedachte dat God bij ons is. 

Leven volgens de ethiek van de bijbel en niet die van de wereld. Leven in Gods liefde.  

Behandel je naasten zoals jijzelf behandeld wil worden 

De liefde van Jezus overwint. God is erbij.  

In al mijn relaties probeer ik naastenliefde en het geloof daarin te tonen. 

 

 

 


